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Pinksteren – kindernevendienst – m.m.v. de cantorij 
 
OM TE BEGINNEN 
Orgelspel Praeludium Es-Dur (BWV 552) - J.S. Bach (1685-1750)  
Lied 681 vooraf cantorij/ gemeente ‘Veni sancte Spiritus (1x cantorij, 2x allen) – 
Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde’ 
Welkom  en openingslied (staande) 672; 1 en 2 ‘Kom laat ons deze dag’ 
Bemoediging en gebed van toenadering  
Zingen vervolg openingslied 672; 7 ‘Wie ’s Heren Geest bezielt’ 
Vredegroet (hierna zitten)  - Pinksteren 
Zingen lied 687; 1 en 2 ‘Wij leven van de wind’ 
Kyriegebed 
Gloria,  Zingen cantorij ‘Ehre sei dem Vater’ - Felix Mendelssohn Bartholdy 

Zingen lied 704; 3 ‘Lof, eer een prijs zij God’ 

 
RONDOM HET WOORD 
Gebed om opening door cantorij ‘Pfingsten’ – Max Reger  
Bloemschikking en begin kindernevendienst 
Lezing Genesis 1: 1 - 5 
Zingen lied 701; 1 c, 2 a, 3 c en 4 a ‘Zij zit als een vogel’ 
Lezing Handelingen 2: 1 - 13 
Zingen lied 680 ‘Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods’ 
Woorden bij het WOORD 
Zingen lied 706; 1 en 4 ‘Dans mee met Vader, Zoon en Geest’ 

 
GAVEN EN GEBEDEN 
Diaconale mededelingen  

1. Kerk en diaconie 2. KIA Zending Myanmar 
Myanmar lijdt sinds de militaire coup die in 2021 plaatsvond, onder voortdurend 
geweld en ernstige voedseltekorten. Het land werd eind maart ook nog eens 
getroffen door een zware aardbeving. Veel kinderen en jongeren zijn door al het 
(natuur)geweld getraumatiseerd, maar praten over wat je meemaakt is in Myanmar 
een groot taboe. De Raad van Kerken wil dit doorbreken en traint kerk- en 
jeugdleiders in psychosociale zorg, zodat zij jongeren kunnen helpen bij 
traumaverwerking. Deze getrainde vrijwilligers bieden ook traumahulp aan 
slachtoffers van de aardbeving. De Raad van Kerken stimuleert en ondersteunt ook 
ouders om aandacht te hebben voor de geestelijke gezondheid van hun kinderen. 
Met dit werk verspreidt de Raad van Kerken Gods troost en hoop onder jongeren in 



  

Myanmar. Laten we Myanmar niet vergeten. Wij bevelen deze collecte van harte bij 
je aan. 
Collecte met muziek In dir ist Freude - J.S. Bach (1685-1750) 
Gedachtenis, waarbij we zingen lied 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’ 
Dankgebed en voorbeden; Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken met het 
licht van de Paaskaars, waarbij we zingen lied 333 (1 x cantorij, verder allen) ‘Kom, 
Geest van God’ 
Stil gebed en Onze Vader 

 
GEZEGEND VERDER 
Zingen (staande) slotlied 695; 1 c, 2 a, 3 a, 4 a en 5 a ‘Heer, raak mij aan met uw 
adem’ 
Zending en zegen, beantwoord met zingen Amen (3x) 
Orgelspel Final ‘Veni Creator Spiritus’ - M. Duruflé (1902-1986)  

-------------------------------------------------------------------------------- 
Na afloop is er koffie/ thee. Welkom! 

Mededelingen 
Bloemengroet gaat naar Tonny Moes, Oude Molen  
Vakantiegeld samen delen  

Ontvang jij vakantiegeld? Deel dit met iemand die dit echt nodig 
heeft. Een gebaar dat misschien klein lijkt, maar voor een ander een 
wereld van verschil maakt. U kunt een gift overmaken op NL63 
RABO 0348 7289 56 t.n.v. Noodfonds Meester Geertshuis, o.v.v. 
Vakantiegeld Samen Delen. 

 
Aan de dienst werkten mee 
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